
PAULUSHUIS
en de buren van het 

COCREATIETRAJECT RIJSENBERGBUURT 
nodigen uit

NIEUWJAARSDRINK 
RIJSENBERGBUURT

VRIJDAG 27 JANUARI
vanaf 17 uur tot…

Paulushuis - Patijntjestraat 27



Wij verwelkomen alle buren, van jong tot wat minder jong, 
en alle gebruikers en verenigingen van het Paulushuis naar de 

1ste nieuwjaarsdrink van de Rijsenbergbuurt
op vrijdag 27 januari vanaf 17 uur tot…

of van onmiddellijk na school of werk tot het licht uitgaat
in het Paulushuis, Patijntjestraat 27.

Woon je, werk je, ben je actief, zit je op kot… 
in de Aaigemstraat - Atletiekplein - Chantal Claeysdreef - Distelstraat - Duifhuisstraat - Estafetteweg - Frans de Potterstraat -
Gebroeders De Cockstraat - Golfweg - Gordunakaai - Handbalstraat - Judoweg - Koning Albertlaan (oneven nummers) - Koning 
Boudewijnstraat - Koningin Fabiolaan - Marathonstraat – Olympiadeplein - Patijntjestraat - Prosper Claeysstraat - Renbaanstraat -
Rijsenbergstraat - Roeispaanstraat - Skiweg - Sportstraat - Suzanne Lilarstraat - Tenderstraat - Tennisbaanstraat - Verpleegsterstraat
…dan heten we je van harte welkom.

Het eerste glas is op onze kosten! En een sneukelingske tussendoor ook.
De andere glaasjes zijn te betalen, maar aan zéér redelijke prijzen.

Onze ambitie?
De buurt samenbrengen. Elkaar (weer) leren kennen. Samen ontdekken wat de Rijsenbergbuurt 
te bieden heeft.

Wat mag je verwachten?
late, maar niet minder gemeende, nieuwjaarswensen - gezellige babbels - onverwachte 
weerziens - toevallige ontmoetingen - een kijk op alles wat leeft en bougeert in de 
Rijsenbergbuurt - een speelhoek - een offline Hoplr-muur voor digitaal gebetenen én digibeten -
fijne muziekskes - een ideeënbus voor het Hoeveke - de wijkbudgetvoorstellen - voorstelling 
verenigingen die in de buurt actief zijn - allerlei dingen die gebeuren als buren elkaar ontmoeten

Zeer graag tot de 27ste!
Luc, Christine, Caroline, Lieven, Dirk, Fokke, Kristel, Frank, Esmée, Miet, Philippe, Isabelle, Eric, Marleen…

PS. Je bent welkom vrijdag de 27ste wanneer het jou het beste uitkomt. Kom je langs om 17 uur? Welkom! Kom je om 20 uur? 
Welkom! En is het licht uit in het Paulushuis wanneer jij passeert? Dan ben je ofwel te vroeg of te laat…

PPS. Ik ben niet alleen een flyer, maar ook een raamaffiche. Hang je mij aan jouw raam? Zo help je mee de nieuwjaarsdrink 
bekend te maken.

Paulushuis


